
 

SLOBKOUSNIEUWS 26 jrg1 
Woensdag 12 oktober 2011 

Met elf zaten we knus in de Wulp rond de tafel, sommigen nog maar net opgedroogd van de 

voormiddagwandeling, over paddenstoelen gebogen. Als leerlingen die aan een examen beginnen 

lieten we eerst de “gemakkelijke” soorten door de handen gaan. Het geeft een goed gevoel als je 

er toch al een deel op naam hebt kunnen brengen. Dan starten de discussies. Zwarte lijn, geen 

zwarte lijn, een donkere lijn is nog geen zwarte lijn en ga zo maar door. 

Er blijken zelfs paddenstoelen te zijn die gegeten worden ondanks dat ze muf smaken. Er zijn 

duidelijk rare mensen in de wereld. 

In bijlage enkele foto’s met onze determinatie. Als we er volgens u naast zitten horen we het 

graag. 

Vriendelijke groeten 

Jan 

 

Volgende woensdag 19 oktober wandelen we onder leiding van Isabelle in het 

domein van de kleinmolen. 

Afspraak om 9:00 aan het zuiveringsstation in Eksel (Wie de afspraakplaats niet kent vindt 

achteraan een plannetje) 

Iedereen is van harte welkom. 

 

 

 



Mooie plaatjes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Dit is volgens ons de koningsmantel. Eetbaar maar geur en smaak muf! 

 

 



 

 

 

 

De glimmerinktzwam. Met de loupe zag je mooi de kleine witte korreltjes op de hoed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit zou de roodporiehoutzwam moeten zijn 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze citroengeel verkleurende jongen is volgens ons de roodgerande tonderzwam 

 

 

 

 



 

 

 

We gaan er van uit dat dit een platte tonderzwam is 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze schoonheid de mestkaalkop, hadden ze van een koeienvlaai geplukt. En dan vragen ze aan mij hoe hij smaakt! 



Het plooivlieswaaiertje 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


